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HIKAJAT KISAH OELAT.



ander vorst volgt hem op in de regering des lands.






B




In de Hikajat Peutawi in „De Indische Gids” heet de blindeman Aphé, Hij ziet ook erg helder en heeft speciaal kijk op stenen, paarden, vrouwen en op de echtheid of onechtheid van der mensen geboorte. Hij trekt de aandacht van de vorst, zodat, wanneer deze in de verleiding komt cen buitengewoon grote „malakat” (wondersteen) te kopen voor tien baren gouds, hij zich de blinde Aphé herinnert.

Aphé, gehaald, oordeelt, dat wanneer er niets aan mankeerde, de steen meer dan het dubbele waard zou zijn; maar er mankeert wél iets aan: in de steen zit een worm, en in de bek houdt deze een spriet „naleuéng goeda” of paardengras.

De verkoper gelooft dat niet. Geen cent zou hij willen ontvangen, als er aan zijn steen ook maar iets mankeerde! De steen wordt gespleten, en de blinde blijkt goed gezien te hebben. ’s Avonds wordt hem van wege de vorst een halve apam-koek thuis bezorgd bij wijze van honorarium. Aphé besluit hieruit, dat de vorst niet van zuiveren vorstelijken bloede kan zijn.

Later is ’t over een span paarden dat de vorst Aphe’s oordeel wil horen. Een slaaf komt hem halen, maar Aphé weigert mee te gaan: die vorst, zo’n bastaard, neen, daar wil hij niets meer mee te maken hebben! Met die boodschap komt de slaaf bij de vorst; maar deze stuurt hem terug: hij méét Aphé brengen, desnoods met geweld. Aphé komt, en krijgt te oordelen over de paarden, Prachtige paarden! zegt Aphé, en als er niets aan mankeerde, mocht de prijs het dubbele zijn van hetgeen de paardenhandelaar ervoor vraagt. Wat zou er aan mankeren? vraagt de handelaar; als er iets aan mankeert wil ik geen betaling hebben! dan stap ik zo, zonder paarden en zonder geld, naar huis! Aphé vertelt nu, dat drie dagen na de geboorte van de veulens het moederpaard gestorven was. Sinds waren de yeulens gezoogd door ecn karbouw en daardoor hebben zij nu buffelmanieren. De proef wordt genomen en jawel! als de paarden zich warm hebben gelopen, springen ze pardoes in de rivier! De paardenhandelaar druipt af, met achterlating van zijn veulens en zonder daar een kwartje betaling voor te hebben ontvangen! Aphé gaat ook naar huis en krijgt voortaan trouw iedere ochtend en iedere avond telkens een halve apam-koek.
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